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Maandbrief januari 2024 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

Van de kerkelijk werker 
 
Een troostvol nieuw begin 
Hoe vaak is het gezegd en heb je het gehoord? 
‘Gelukkig nieuw jaar!’. Een mooie wens aan het 
begin van het nieuwe jaar. Maar welk geluk 
wensen we elkaar toe, hoe concreet kun je het 
maken? En wat is geluk eigenlijk? 
Liever wens ik je troost toe. Geen troost om 
verdriet of pijn te effenen. Maar troost als een 
houvast in het nieuwe jaar. Dat we elkaar troost 
en houvast toewensen in elke denkbare situatie 
die komen gaat. Kortom, ik wens u en jou Jezus 
Christus toe. Dat geeft troost in leven en sterven 
(HC1), dat maakt domweg gelukkig (J.C. Bloem). 
Bart van ’t Ende 
 
Vierende gemeente  
Zondag 21 januari Bevestiging ambtsdragers 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Kl. v. d. Kamp, Kampen  
Kindernevendienst: Hetty 
Oppasdienst: Leonie en Henrieke 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Onderhoud 
 
Zondag 28 januari Heilig Avondmaal 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. G. Labooy IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Corjanne 

 
 
Oppasdienst: Carolien en Oane Gerrit 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Zending over Grenzen 
 
Zondag 4 februari 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. W. Smit, Zwolle 
Kindernevendienst: Karolien 
Oppasdienst: Jeanette en Eline 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk 
 
Zondag 11 februari Gezin-School-Kerk-dienst 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Dhr. A.B. van ‘t Ende 
Kindernevendienst: Geen 
Oppasdienst: Bertine en Iris 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Compassion 
783 miljoen mensen gaan iedere dag naar bed met 
een lege maag. Kinderen die in armoede leven zijn 
het meest kwetsbaar en worden het zwaarst 
getroffen. Kinderen zijn de onzichtbare 
slachtoffers van de pandemie en de wereldwijde 
voedselcrisis. Bij Compassion dromen ze van een 
wereld waarin kinderen niet meer in armoede 
leven. Samen met ouders, lokale kerken, 
medewerkers en giftgevers helpen zij wereldwijd 
2,3 miljoen kinderen.  
 
Zondag 18 februari Eerste Lijdenszondag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. H.J.H. Pap, Kerkenveld 
Kindernevendienst: Brenda 
Oppasdienst: Jenneke en Agnes 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Internet 
Internet is in deze tijd niet meer weg te denken in 
ons leven. Dit geldt ook voor onze kerk. 
Uitzendingen via Kerkdienst gemist, liederen via 
YouTube voor het beamerteam, maar ook de 
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gewone dingen als internet en telefonie we 
kunnen en willen er niet meer zonder. Ook 
bereiken we mensen die niet meer naar de kerk 
kunnen via dit internet. Een belangrijk onderdeel 
van onze kerk op het Kampereiland.  
 
Zondag 25 februari Tweede Lijdenszondag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. G.J. Röben, Vollenhove 
Kindernevendienst: Corjanne 
Oppasdienst: Annita en Danny 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Buitenlands diaconaat  
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, 
verandert er niet alleen wat in de levens van 
mensen in de knel, maar ook in de 
geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt 
en ondersteunt kerken om betekenis te zijn in hun 
omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in 
Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee 
locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners wat 

bij hen leeft en zich te ontwikkelen.  
 
Pastorale gemeente 
 
Agenda 
20 januari Jongerenwerk 
24 februari Jongerenwerk 
8 februari catechisatie 
22 februari catechisatie 
 
Bevestiging Ambtsdragers 
 
Anton Kanis zal in de dienst van zondag 21 januari 
worden bevestigd in het ambt van ouderling in de 
plaats van Beatrix Knol. Remco Bierma wordt 
bevestigd al ouderling kerkrentmeester en 
vervangt Martijn Knol. Herwin van Keulen en 
Jurian v d Berg worden beiden herbevestigd als 
ouderling kerkrentmeester voor de duur van 2 
jaar. Gijs van Dijk wordt herbevestigd in de functie 
van diaken voor 4 jaar. 
Na de dienst is er gelegenheid om deze 
ambtsdragers te feliciteren en/of te bedanken. 
 
 
 

Diaken 
Rien Hofstede heeft in verband met 
gezondheidsproblemen zijn ambt als diaken 
teruggegeven. Voor hem wordt een opvolger 
gezocht. De gemeente wordt gevraagd namen in 
te dienen van kandidaten die u daarvoor geschikt 
acht. Dat kan met een briefje met een 
handtekening in de collectezak of een mailtje naar 
de scriba scriba.kampereiland@outlook.com 
Dit kan tot 10 februari. 
 
Gezin – School – Kerk 
Het thema is nog niet bekend, maar wel goed om 
alvast in uw agenda te noteren; de GSK-dienst. 
Deze wordt gehouden op zondag 11 februari om 
10.00 uur. De dienst wordt voorbereid samen met 
de kinderen en leerkrachten van de ds. Joh. Van de 
Wendeschool. 
Je kinderen opvoeden en voorgaan in geloof doen 
we niet alleen, maar samen! Dat willen we 
onderstrepen en vieren tijdens de GSK-dienst. 
Alvast van harte welkom in deze dienst. Bart van ’t 
Ende 

Paasproject 2024 Kindernevendienst:  
Kiezen voor vertrouwen 

Marcus 
We lezen dit jaar in de Lijdenstijd uit de oudste 
beschrijving van leven en werk van ‘Jezus Christus, 
de Zoon van God’ (Mc. 1:1), het bijbelboek 
Marcus. Het Koninkrijk van God komt dichtbij door 
wie Jezus is, door wat Hij zegt en doet. Het 
Koninkrijk waarin het leven weer goed wordt. 
Gaaf, zoals God het heeft bedoeld en gemaakt. 
Mensen kregen dat zelf niet voor elkaar. Ze deden 
(en doen nog steeds) God en elkaar veel verdriet 
en pijn. Daarom stuurde God zijn Zoon naar de 
aarde: Jezus heeft oneindige liefde voor ons en de 
macht en kracht van God. 

We lezen tot Pasen over allerlei gebeurtenissen uit 
zijn leven. Het is de bedoeling dat wij goed kijken 
en luisteren. We kunnen voor ons geloof veel van 
Gods Zoon leren, net als zijn discipelen die drie jaar 
lang met Hem meegaan. Ze waren zo enthousiast 
toen ze Hem ontmoetten, dat ze zomaar hun werk 
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en hun thuis achter zich lieten. Op weg naar de 
heerlijke toekomst die Jezus hun belooft. 

Een juiste keuze? 

Sommige dagen met Jezus zijn prachtig. Ze zien dat 
hun Heer wonderen doet om te onderstrepen dat 
Gods woorden waar zijn. Hij houdt van mensen en 
wil niets liever dan hen gelukkig maken. Nee, niet 
dat Jezus alleen zegt wat de mensen graag horen 
willen, Hij eist dat ze hun leven aan God wijden en 
gehoorzaam doen wat Hij zegt. Langzamerhand 
beginnen ze te geloven dat hun Meester de 
Messias is, de Redder die door God is beloofd. En 
vele Joden doen dat ook. Jezus is succesvol en 
heeft veel bewonderaars. 

Tegelijk waardeert niet iedereen Jezus, omdat Hij 
in alles luistert naar zijn hemelse Vader. Iedere dag 
weer. Vooral de Farizeeën en Schriftgeleerden 
hebben grote moeite met Jezus. Als Jezus zegt dat 
zij Hem zullen bedreigen en doden, zie je de twijfel 
toeslaan bij de leerlingen? Is Jezus wel wie Hij zegt 
te zijn? Klopt zijn verhaal wel? Kunnen ze Hem wel 
vertrouwen? Kun je Redder zijn als je 
tegenstanders sterker lijken? Gods Verlosser moet 
toch een winnaar zijn? Die twijfel blijft en groeit 
totdat het Pasen wordt. 

Wat kiezen wij? 

Door de Bijbel worden ook wij leerlingen van 
Jezus. Hij vraagt ons Hem te volgen, te leven zoals 
Hij. Niet onszelf centraal zetten, maar vertrouwen 
op God. Ook wij moeten een antwoord geven of 
we in Gods Zoon willen geloven. We bewonderen 
Jezus, die trouw en gehoorzaam blijft, maar 
begrijpen de twijfelende discipelen zo goed. Jezus 
vertrouwen, geloven in de komst van Gods 
Koninkrijk is niet zo makkelijk. 

Zo gaan we op weg naar Pasen, biddend of God 
ons daarbij wil helpen: 

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en aan. 

Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest 
bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

moedig mij weer aan.  

(Hemelhoog 420: 1 en 4) 

Het bloembed 

Narcis 

 

Gij Tuinman in ons leven, 

U geeft ons de aarde in handen. 

Ontferm U over ons. 

Dat wij wortelen in uw liefde, 

groeien met het groen van de hoop 

en vruchten van geloof verspreiden. 

 
Actie Kerkbalans 2024 
Actie Kerkbalans gaat weer van start vanaf 
zaterdag 13 tot 21 januari. Deze week zal het 
College van Advies weer bij u aan de deur komen 
om de brieven langs te brengen en de volgende 
week wordt ede antwoordstrook weer opgehaald. 
Ook uw steun is weer nodig om het financiële 
plaatje weer rond te krijgen. Het Banknummer is 
NL59 RABO 0373 7473 65 tnv CvK Hervormde 
Gemeente Kampereiland. 
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Kerk zijn kun je niet alleen. Alleen samen kunnen 
wij een gezonde, levende Kerk zijn. 
Namens de kerkrentmeesters alvast bedankt. 
 
Appostelapp 
Sinds de introductie van de nieuwe Appostel app 
in september, hebben we ondertussen al 47 
gebruikers mogen verwelkomen in de app! 

De aankomende periode zal de app steeds meer 
gevuld worden met nieuwsberichten, agenda 
items ect. 

Mocht u / jij nog hulp nodig hebben voor het 
gebruik van de app of de installatie daarvan of 
heeft u vragen, wij helpen u graag!  

 
 
 
 
GIVT app 

Vanaf 1 januari werkt de Givt app per niet meer. 
Mocht u uw account willen verwijderen, dan kan 
dat door in te loggen in de Givt app. U kunt dan in 
het menu uw account opzeggen. 
Mocht u nog vragen hebben hierover, dan helpen 
wij u graag. 
 
Hartelijke groet, 
De Kerkrentmeesters 
 
 
Rekeningnummers 
Het rekeningnummer van de kerk is 
NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 
RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel. 
 
 
 

 
 


